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RECTIFICATIE 

 Eerst even een rectificatie. We krijgen gelukkig veel positieve, maar soms ook een 

negatieve aanmerking op de nieuwsbrief. Dit keer kwam Nel Compier met de opmerking 

dat ze niet op de foto stond bij haar team met het Oliebollentoernooi. Op de vraag waar 

ze dan was...ja ik stond achter het team te praten met iemand. Wel opletten he Nel!! Bij 

deze nog een foto met Nel met de gewonnen muts. Ans staat op de achtergrond en was, 

zo te zien, erg emotioneel door dit hele verhaal. 

 

Het toeval wil dat Nel ook het langste lid is van Veenland, daarom leek het ons leuk om 

een interview met Nel te doen: 



 -Wil je je even voorstellen?  

Dat wil ik wel. Ik ben geboren in Vinkeveen, Demmerik als  Nellie van Kooten in een gezin 

met 5 kinderen. Getrouwd in 1975 met Dirk Compier en sinds die datum wonen we in 

Wilnis. Samen hebben we 2 zoons en 1 dochter en 8 kleinkinderen tussen 0 en 13 jaar. 

Naast de opvoeding van de kinderen werkte ik administratief maar ben daarin voor 85% 

met pensioen. 

 -Volgens de ledenlijst ben je vanaf 1 april 1987 lid, (langste lid van Veenland 

volleybal) maar volgens jou klopt dit niet? 

 Inderdaad klopt dat niet. Ik ben lid sinds september 1983. In de ledenadministratie 

van Veenland werd je opnieuw lid als je terugkwam van een non actiefperiode door 

ziekte of in mijn geval zwangerschap. Vanaf mijn 16/ 17e volleybalde ik bij Atalante in 

Vinkeveen. Na mijn 2e zwangerschap ben ik bij Veenland gaan kijken en gebleven. Ik kon 

direct meespelen in enige damesteam dat er toen was. Voor een derde zwangerschap 

ben ik er nog een klein jaar tussenuit geweest in 1986/87, vandaar dat het systeem die 

datum aan houdt. Lid sinds …. klopt dus niet voor meerdere personen bij Veenland.  

 

 

 

-Waarom volleybal en waarom Veenland?  

Waarom volleybal, dit is in eerste instantie natuurlijk een zeer passende sport voor mij 

gezien mijn lengte. De tweede reden was iets heel anders. Tot mijn 16/17 deed ik niet 

aan sport in clubverband. Wij hadden een groot erf en daar waren we als kind altijd 

bezig. Maar toen ik met 16 jaar een beetje uit mocht gaan, viel mijn oog op een jongen 

die ik wel leuk vond. Mijn vriendin volleybalde net bij Atalante en vroeg me mee. Het 

feit dat die jongen daar ook volleybalde, trok mij snel over de streep. (Met hem heb ik 

nu de kinderen en kleinkinderen)  



 

-Waarom Veenland? Het was dichterbij met trainen en de sfeer bij Veenland beviel me 

al gauw. In 1990 ben ik ook in het afdelingsbestuur terecht gekomen en sindsdien heb ik 

ook bijna altijd iets voor de club gedaan. Bestuur, wedstrijdleiding, zaaldienst, 

jeugdleiding, clubblad, uitjes organiseren zoals wadlopen en nu weer secretaris van de 

Omni-vereniging. Bij Atalante hadden ze altijd een oliebollen toernooi en in 1991 heb ik 

dit ook bij Veenland geïntroduceerd. Dat was op een zaterdagmiddag en er deden toen 

ook al 48 mensen mee. Leden + introduce. Voor de kinderen hadden we een speelhoek 

met matten gemaakt in de berging. Buiten de corona jaren om is dit niet meer 

weggeweest. De eerst jaren organiseerde ik het o.a. samen met Aldert. Je zou kunnen 

zeggen dat er inmiddels gewoon een beetje Veenlandbloed door mijn aderen stroomt. 

 

 

 

 

-Waarom niet met de dames mee naar Atalante? 

Ha Ha: Bij Atalante zou ik in team 4 of 5 komen. Bij Veenland in dames 1, dan is de keus 

dus toch gauw gemaakt niet waar? Ik speelde zelfs 10 jaar in Heren 1 van Veenland, 

samen met o.a. Nico en Tom. Er was toen geen damesteam. Veenland is veel 

gemoedelijker vind ik.  

Wat vind je het leukste trainingsonderdeel?  

Ik vind partijtje doen en de oefeningen even leuk. Het een hoort bij het ander en de 

warming-Wat vind je het leukste trainingsonderdeel? Ik vind partijtje doen en de 

oefeningen even leuk. Het een hoort bij het ander en de warming -up is ook belangrijk. 

Zeker nu het allemaal wat strammer wordt bij mij.  



Team H. 1 Veenland - Co Peek  

 

-Beoefen je nog andere sporten of heb je nog hobby's?  

Schaatsen deed ik altijd heel graag. Vroeger tochten rijden (Ook een keer met Aldert), 

maar dat is historie. De laatste keer schaatste ik in december 2022. Verder fiets ik 

veel, voornamelijk in m’n eentje. Vorig jaar 8000 km zonder ondersteuning en navigatie 

en ik kom nog thuis ook iedere keer ha,ha. Onderweg schiet ik nog wel eens een plaatje 

van een leuke koe, vogel of bloemetje. Tuinieren vind ik leuk en zomers zwemmen. En dan 

doe ik puzzels in de krant als ik tijd heb. Dit jaar gaan we ook weer een keer naar 

Oostenrijk om te skiën. Dat leerde ik op mijn 37ste, maar het is nu 6 jaar geleden dat ik 

voor het laatst ging. Wordt wel een beetje tricky denk ik. 

 -Heb je nog andere op- of aanmerkingen?  

Ik vind het leuk dat jullie zo actief zijn met de BBQ en nu ook weer wat leven in de 

communicatie blazen. 

 

 

 

 

 Versie Nico en Tom met snor 

 

Nel, bedankt voor dit leuke interview en voor de foto’s. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Verjaardag Dorine 

 

 

 

 

Donderdag 15 februari waren we de verjaardag van onze trainster natuurlijk niet 

vergeten. 

We hadden ons na de training verzameld in de bar van de Willistee en daar werd ze 

luid toegezongen met: LANG ZAL ZE LEVEN !! 

Omdat er een evenement was in de bar hebben we in de gang het gedicht met kado 

(t-shirt zie foto) overhandigd waar Dorine erg blij mee was! Nog vele gezonde en 

mooie jaren! 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Herstel Jochem 

 

Bij de recreanten missen we Jochem al een tijdje, we sturen af en toe een kaartje. 

We hebben hem gevraagd hoe het met hem ging en dit mailde hij 13 februari jl: 

 



Vandaag precies 6 weken geleden dat ik aan mijn hart ben geopereerd . Het herstel 

is een langdurig proces . Loop elke dag een stukje buiten en ga morgen naar de fysio 

in het Amstelland ziekenhuis . Daar kan ik 2 x in de week aan mijn herstel werken . 

Doe allen de groeten en veel plezier met volleybal.  

Groetjes Jochem  

 

Jochem, namens iedereen van Veenland wensen wij jou een voorspoedig herstel en 

hopelijk kom je snel een keer kijken op donderdagavond! 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mocht je een mededeling of verhaal hebben, voor de volgende nieuwsbrief, kun je dit 

mailen naar hieperdermiepjo@live.nl 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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